
In de komende nieuwsbrieven gaan de vrijwilligers zich allemaal even aan u voorstellen. Dan 
weet u wie wij zijn. 

We beginnen met een nieuwe vrijwilligster 

Mijn naam is:  
Annetta Haan 
 
Dit jaar ben ik vrijwilliger geworden bij de Zonnebloem, afdeling 
Doorn. 
Ik ben 65 jaar, alleenstaand en woon in Doorn. 
 
Op vrijdag 14 maart had ik mijn laatste werkdag op `de 
Bosschool’, een school voor verstandelijk en visueel beperkte 
leerlingen, verbonden aan Bartimeus te Doorn. Op deze dag 
was ik hier 40 jaar in dienst, en ik dacht : Dat is een mooi 
moment om deze deur te sluiten en met pre-pensioen te gaan. 
Ik kijk terug op 40 prachtige jaren, tot op de laatste dag heb ik 
hier met heel veel plezier gewerkt. 
 
Nu voldoende tijd om iets anders te gaan doen. Via Linda 
Tolsma, mijn vriendin, hoorde ik enthousiaste verhalen over de 
Zonnebloem. Ik twijfelde niet en heb me aangemeld. 
De muziekmiddag was het eerste uitje waarbij ik aanwezig was. 
Een heel gezellige middag. Dat smaakte naar meer. De 
ballonvaart die volgde was een hoogtepunt. Inmiddels leer ik 

steeds meer mensen kennen, dat is fijn. Ik zal nog wel wat moeten oefenen om alle namen te 
onthouden… maar ook dat komt goed. 
 
Oorspronkelijk kom ik uit Bedum, een plaatsje 10 km boven de stad Groningen. Sommige mensen 
horen nog steeds het Groningse accent, of ik verraad mijn afkomst door bepaalde uitdrukkingen te 
gebruiken. Ik weet nog goed: Ik werkte nog niet zo lang op De Bosschool. Na schooltijd vroeg ik aan 
een collega of ik van haar de ‘motblik en veger’ mocht gebruiken. Ze had geen idee wat ik bedoelde, 
totdat ik de bijbehorende beweging maakte. Oh, zei ze, je bedoelt stoffer en blik. Ook leg ik de 
klemtoon vaak net iets anders. Toch woon ik al meer dan 40 jaar in Doorn. Een heerlijk dorp, op de 
grens tussen bos en landerijen. Het is hier goed toeven. 
 
Ik vind het leuk om ook jullie beter te leren kennen, wie weet kunnen we tijdens een volgende 
ontmoeting een praatje maken, dat zou leuk zijn. 
 
Een hartelijke groet aan jullie allemaal! 
Annetta 
 
Ik geef ‘de pen’ door aan, hoe kan het ook anders, mijn vriendin Linda Tolsma. 
 


