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In de komende nieuwsbrieven gaan de vrijwilligers zich allemaal even aan u voorstellen. Dan weet u wie wij
zijn.

We beginnen met een nieuwe vrijwilligster

Mijn naam is:
Annetta Haan

Dit jaar ben ik vrijwilliger geworden bij de Zonnebloem, afdeling Doorn.
Ik ben 65 jaar, alleenstaand en woon in Doorn.

Op vrijdag 14 maart had ik mijn laatste werkdag op "de Bosschool’, een school
voor verstandelijk en visueel beperkte leerlingen, verbonden aan Bartimeus te
Doorn. Op deze dag was ik hier 40 jaar in dienst, en ik dacht : Dat is een mooi
moment om deze deur te sluiten en met pre-pensioen te gaan. Ik kijk terug op
40 prachtige jaren, tot op de laatste dag heb ik hier met heel veel plezier
gewerkt.

Nu voldoende tijd om iets anders te gaan doen. Via Linda Tolsma, mijn
vriendin, hoorde ik enthousiaste verhalen over de Zonnebloem. Ik twijfelde niet
en heb me aangemeld.

De muziekmiddag was het eerste uitje waarbij ik aanwezig was. Een heel
gezellige middag. Dat smaakte naar meer. De ballonvaart die volgde was een
hoogtepunt. Inmiddels leer ik steeds meer mensen kennen, dat is fijn. Ik zal nog
wel wat moeten oefenen om alle namen te onthouden... maar ook dat komt
goed.

Oorspronkelijk kom ik uit Bedum, een plaatsje 10 km boven de stad Groningen. Sommige mensen horen nog steeds
het Groningse accent, of ik verraad mijn afkomst door bepaalde uitdrukkingen te gebruiken. Ik weet nog goed: Ik
werkte nog niet zo lang op De Bosschool. Na schooltijd vroeg ik aan een collega of ik van haar de ‘motblik en veger’
mocht gebruiken. Ze had geen idee wat ik bedoelde, totdat ik de bijpehorende beweging maakte. Oh, zei ze, je
bedoelt stoffer en blik. Ook leg ik de klemtoon vaak net iets anders. Toch woon ik al meer dan 40 jaar in Doorn. Een
heerlijk dorp, op de grens tussen bos en landerijen. Het is hier goed toeven.

Ik vind het leuk om ook jullie beter te leren kennen, wie weet kunnen we tijdens een volgende ontmoeting een praatje
maken, dat zou leuk zijn.

Een hartelijke groet aan jullie allemaal!
Annetta

Ik geef ‘de pen’ door aan, hoe kan het ook anders, mijn vriendin Linda Tolsma.
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Voor de maanden augustus ,september en oktober staan de volgende activiteiten gepland:

Op dinsdag 5 augustus gaan we varen op De Vecht en gebruiken een heerlijke lunch op de
boot.

U kunt zich helaas niet meer opgeven voor dit uitje

We vertrekken om 9. 45 uur met de bus vanaf Ons Centrum, waar u om 9.15 uur aanwezig moet zijn, naar Maarssen.
Hier gaan we drie uur varen op de Vecht. Voor de bootlunch met een kopje soep krijgt u eerst koffie/thee met wat
lekkers. Na de bootlunch krijgt u nog een drankje. Om 13.45 uur zijn we weer in Maarssen en rond half 3 levert de bus
u weer af in Doorn.

Op zaterdag 16 augustus gaan we naar het Bloemencorso in Leersum.

Al decennia lang staat het derde weekend van augustus voor elke Leersumer met rood omrand in de agenda. Het is
dan bloemencorsoweekend. Wat ongeveer 70 jaar geleden begon als een stoet van versierde fietsten ter ere van de
verjaardag van Koningin Wilhelmina is van generatie op generatie overgegaan en uitgegroeid tot het grootste
evenement van de gemeente Utrechtse Heuvelrug: Het bloemencorso in Leersum.

De praalwagens vol met dahlia’s worden allemaal in en rondom Leersum gebouwd. De bouwgroepen die bestaan uit
gezinnen die samen een kleine wagen bouwen tot grote groepen vrienden, buren en verenigingen die grote wagens
bouwen. Hier wordt maanden aan gelast en gebouwd. ledereen die wil kan een wagen bouwen.

In de dagen voor het corso stijgt de spanning. De dahlia’s worden vlak van tevoren vers geplukt. Op de vrijdag voor
het bloemencorso loopt heel Leersum uit om bij de diverse bouwplaatsen te helpen met konten, lijmen, plakken en
prikken van Dahlia’s op de wagens. Grote tafels staan gereed en bij de grotere bouwgroepen zijn er wel honderden
mensen van groot tot klein, van jong tot oud actief. Tot diep in de befaamde ‘Nacht van Leersum’ wordt er gewerkt om
de wagens de volgende dag in vol ornaat te laten schitteren tijdens het bloemencorso van Leersum. Binnen het
gehele dorp hangt een unieke sfeer waar eenieder van mee mag en kan proeven. De ‘corsokoorts’ barst los.

We hebben 25 zitplaatsen gereserveerd op de tribune langs het parcours. Daar ontvangt u een lunchpakket. We
zullen rond 12.00 uur in Leersum verzamelen. U wordt allen opgehaald.

De kosten voor dit uitje zijn € 12,50
Aanmelden vé6r 1 augustus bij Christel op dinsdag tm donderdag van 10.00-12.00 uur, Telefoon: 06-10657097
Voor vragen over het vervoer belt u met Wim Schouten, tel. 06-53971267

VOL=VOL!

Op 25 september gaan we pannenkoeken eten bij de Ponthoeve in Vianen.

Pannenkoekenboerderij de Ponthoeve gelegen op een prachtig eiland in rivier de Lek bij Vianen (Utrecht). Vanuit
het restaurant heb je een panorama uitzicht over de rivier, en uiterwaarden van Vianen en Nieuwegein. Een
fantastische plek om onder het genot van een boerenpannenkoek te genieten. Waar we eventueel kunnen
plaatsnemen op een van de dakterrassen voor een nog mooier uitzicht.

Wie wil kan voor of na de pannenkoek ook nog even een kijkje nemen in de zichtstal waar de kalfjes en koeien
lopen. Zo wordt uit eten bij De Ponthoeve een leuk uitstapje voor jong en oud.

De kosten voor dit uitje zijn € 20,00 Het uitje is van 11.00-14.00 uur.
Aanmelden voor 1 september bij Christel op dinsdag tm donderdag van10.00-12.00 uur. Telefoon: 06-10657097
Voor vragen over het vervoer belt u met Wim Schouten, tel. 06-53971267

Op 23 oktober zullen we elkaar weer ontmoeten bij Ons Centrum, naast de Martinuskerk in
Doorn.

Wij ontvangen dan len en Dien die veel over vroeger kunnen vertellen en zij nemen ook allerlei voorwerpen mee die u
waarschijnlijk wel herkent.

Daarna doen we nog een leuke quiz en voor de winnaar is er vast wel een beloning. De middag is van 14.00-16.30
uur en een lekker kopje thee/of koffie met iets erbij zal er vast wel zijn en misschien ook nog wel een lekker drankje.

De kosten voor deze leuke middag zijn € 7,50 en u kunt zich aanmelden voér 10 oktober bij Christel op
dinsdag tm donderdag van 10.00-12.00 uur. Telefoon: 06-10657097.



Voor vragen over het vervoer belt u met Wim Schouten, tel. 06-53971267

U kunt de kosten overmaken op rekeningnummer NL42RAB00395241901 tnv Zonnebloem afd. Doorn. Graag 2
weken voor aanvang van het uitje. Mocht u problemen hiermee hebben, neemt u dan contact op met Wim Schouten,
tel. 06-53971267, Renske Seldenrijk, tel. 06-53446032 of Christel Kers, tel. 06-10657097.

Heeft u zich opgegeven en kunt u onverwachts niet mee, helaas kunnen we uw geld niet restitueren na de
verstreken datum van opgeven.

Terugblik

Op 2 mei hadden we een geweldige dag naar het Openluchtmuseum in Arnhem.Dit uitje werd verzorgd door de
Museum Plus Bus.

Het weer was zonnig, de sfeer was zeer goed. We vertrokken om kwart voor 10 bij de Martinuskerk. Alle rolstoelen
en rollators onder in de bus en Judith Zuidema en Harry Veltman zaten in hun rolstoel in de bus. Het was fijn dat we
met zoveel vrijwilligers waren. Dit was tevens het afscheid van Marina Stopler die jarenlang als vrijwilliger actief
geweest is voor de Zonnebloem. Een afscheid wilde ze niet, maar dit vond ze heel gezellig.

We kwamen om half 11 aan in het Open Luchtmuseum en nadat iedereen was “uitgeladen” gingen we gelijk naar het
Museumrestaurant waar we getrakteerd werden op koffie of thee. We waren in 3 groepen verdeeld en elke groep
kreeg zijn eigen gids die een gedeelte door het park met ons liep en allerlei wetenswaardigheden vertelde. Na
anderhalf uur waren we, heel wat wijzer, weer in het Museumrestaurant voor de lunch. De lunch die bestond uit,
mosterdsoep en heerlijke broodjes. Het smaakte iedereen heel erg goed. Na de lunch mochten we nog op eigen
gelegenheid door het park lopen. Om half vier moesten we ons bij de ingang verzamelen en liepen en rolden we met
zijn allen naar de bus. Alles weer onderin de bus en wij bovenin. Wat een geweldig mooie dag hebben we gehad.

Chauffeur Frits bracht ons weer vakkundig bij de Martinuskerk. Het was een zeer geslaagde dag! Hulde aan de
Museum Plus Bus voor dit geweldige uitje.

Op 19 mei hebben Linda Tolsma met haar moeder, Annetta Haan en Judith Zuidema met nog 2 andere mensen uit
Doorn een geweldig mooie ballonvaart gemaakt. Dit was een wens van Judith Zuidema. Er werd vertrokken uit
Barneveld. Na een vlucht over dorpen, boerderijen, campings en bossen landde de ballon gecontroleerd in een
weiland in Leersum. De ballonvaarders kregen naast een glas champagne ook een balloncertificaat. De reactie van
alle deelnemers was hetzelfde “wat een prachtige belevenis.”

Op donderdag 22 mei gingen we naar "Bezoekerscentrum Grebbelinie” in Renswoude. Ook dit was weer een
geslaagd uitje. ledereen had het ontzettend naar zijn zin.

Een prachtige Zonnebloemmiddag!

Op 26 juni genoten we opnieuw van een gezellige en leerzame Kersenmiddag! Dit jaar waren we te gast bij de familie
Westeneng aan de Achterdijk in Bunnik. We werden hartelijk ontvangen door Eveline Westeneng, die samen met haar
man en een groot team plukkers dit mooie fruitbedrijf runt. Daarover later meer!

We begonnen de middag met een gezellig plekje aan de lange, grote tafel onder de veranda, waar we genoten van
een kopje koffie of thee. Natuurlijk mocht een stuk vers gebak met slagroom en een kers niet ontbreken! Onder het
genot van deze lekkernijen en een bak verse kersen, kwamen de gesprekken al snel op gang, terwijl de zon zachtjes
scheen. Eveline vertelde ons enthousiast over haar bedrijf, dat op 40 hectare niet alleen kersen, maar ook appels,
peren en aardbeien produceert.

Wist u dat?

e Een plukker gemiddeld 20 kilo kersen per dag plukt, terwijl dezelfde persoon in de perenoogst maar liefst 200
kilo per dag kan verzamelen.

¢ Kersen boordevol antioxidanten zitten en daarom heel gezond voor je lijf en leden.

¢ Het besproeien van de fruitbomen met water bijna een wetenschappelijk proces is dat door computers wordt
aangestuurd.



¢ De familie Westeneng veel om hun plukkers uit het Oostblok geeft. Ze bieden onderdak en zorgen dat ze
gezond eten.

¢ Door de speciale netafdekking van de kersenboomgaard, waardoor insecten en vogels buiten blijven, is er
bijna geen gebruik van pesticiden nodig. Dit maakt het fruit niet alleen lekker, maar ook nog eens heel
natuurlijk!

Het was een middag vol leuke weetjes, gezelligheid en mooie gesprekken. ledereen ging met een grote glimlach weer
naar huis, vol nieuwe inspiratie en mooie herinneringen.

Op dinsdag 15 juli zijn we bij de theetuin van Bartimeis op bezoek geweest.

Een zeer geslaagde middag tussen de bloemen en de bijen in de theetuin van Bartimels. De deelnemers van de
Zonnebloem afdeling Doorn genoten van de thee met de heerlijke gebakjes en een geweldige temperatuur. De
rozentuin en de pluktuin konden bezocht worden, wat door menigeen werd gedaan. Met veel bloemen in de armen

ging met huiswaarts.

Wederom hadden we weer een fantastisch leuke middag.

BOSBOEMEL AMERONGEN

De bosboemel heeft de afgelopen tijd 3 keer een mooie rit gemaakt met chauffeur Wim en 5 deelnemers en 1
vrijwilliger van de Zonnebloem. Twee uur lang door de mooie omgeving. Men heeft weer genoten van de
natuur en het landschap.

EEN OP EEN UITJE

Voor het één op één uitje hebben 2 deelnemers opgegeven dat zij graag naar het Fruitcorso in Tiel willen gaan. Het
fruitcorso is op 27 september om 13.30 uur. De kosten zullen rond de 30 euro liggen.

Mocht u daar ook interesse in hebben, neemt u dan contact op met Wim Schouten, tel. 06-53971267, Renske
Seldenrijk, tel. 06-53446032 of Christel Kers, tel. 06-10657097.

Heeft u andere wensen? Laat het weten. Wij proberen de deelnemer dan te koppelen aan een vrijwilliger(ster).
Nog even de spelregels: de deelnemers betalen de kosten, ook die van de vrijwilliger.

Mocht u daar ook interesse in hebben, neemt u dan contact op met Wim Schouten, tel. 06-53971267, Renske
Seldenrijk, tel. 06-53446032 of Christel Kers, tel. 06-10657097.



Lief en Leed

Op 18 mei jl is op 90 jarige leeftijd Ed Rijken overleden. Wij wensen Gerda kracht toe om verder te gaan zonder haar
Ed.

Nel Stam kwam ten val met haar fiets en moest in het Zonnehuis revalideren. Zij kreeg ook nog te horen dat haar
zoon overleden is. Gelukkig kon Nel wel bij de afscheidsdienst aanwezig zijn. Wij wensen Nel heel veel sterkte toe en
een voorspoedig herstel.

In de wandelgangen horen wij wel eens dat er iemand ziek is of in het ziekenhuis ligt, laat het Christel even
weten, zodat wij hier aandacht aan kunnen besteden. Een kaartje doet vaak al goed.



