Mijn naam is: Linda Tolsma |k ben geboren in 1967 in Amsterdam-Noord en toen ik twee was
verhuisden we naar Baarn.

Linda en Roel

Vanaf 1974 ben ik in Doorn opgegroeid. Ik woonde op de Klaver, de Oude Rijksstraatweg, Sitioflat,
Vogelweide en na een echtscheiding nog eens op de Sitioflat en weer op de Vogelweide. De meeste
mensen in het dorp ken ik van de sportverenigingen: zelf speelde ik volleybal en tennis en mijn twee
broers voetbalden bij DEV.

Na 15 jaar een latrelatie met Roel uit Zeist, zijn we in 2022 getrouwd en nu wonen we op de
Sparrenlaan. Mijn twee zoons (geboren in 1992 en 1994) wonen in de buurt, de oudste in Amerongen
met vrouw en twee dochtertjes (heel leuk om oma te zijn!) en de jongste boven Martino ijs in Doorn.
Mijn kinderen spelen sinds ze klein zijn korfbal bij KCDoorn. Roel heeft vier volwassen kinderen
(geboren tussen 1996 en 2002), die in Utrecht en Zeist wonen.

Sinds maart 2024 ben ik vrijwilliger bij De Zonnebloem Doorn. Voor mijn werk help ik 3-4 dagen per
week de huisartsenzorg organiseren en beter samenwerken met andere zorgverleners. Eén van de
dingen die ik heb helpen maken is www.zorg4heuvelrug.nl, zodat inwoners van onze dorpen van alle
leeftijden eenvoudiger kunnen zien en vinden welke hulp er mogelijk is.

Naast werk tennis ik graag, ik houd van lezen en knutselen en ik vind het leuk om te wandelen en
fietsen en foto’s te maken van de natuur. Van de gelukte foto’s maak ik dan weer kaarten om iemand
anders blij mee te maken. Ik houd er van om gezellige dingen te doen met de mensen om mij heen.
Zoiets organiseren is vaak een kleine moeite en groot plezier. Daarom voel ik me ook zo thuis bij de
Zonnebloem. lk geniet van de gesprekken als ik iemand op mag halen. En van de contacten als we
samen op pad gaan.

Ik geef ‘de pen’ door aan Loes Vosmeer.



