
    
Ik ben Loes Vosmeer, Linda vroeg mij om me voor te stellen als vrijwilliger. Ik ben er in 2010 ingerold, 
toen ging ik mee om te rijden voor mijn schoonmoeder. Zij is ook lang vrijwilliger geweest. En nu wordt 
ik dus gevraagd om iets over mezelf te vertellen.  

Ik ben  opgegroeid tussen Maarssen en Breukelen, mijn ouders hadden Geesberge, het restaurant 
aan het Zandpad in Maarssen, waar we met de boottocht op Vecht langs kwamen. Mijn man heb ik 
leren kennen toen ik 15 was. Hij kwam met een neef mee naar een feestje van mijn oudere zus, hij 
was 17. We komen allebei uit ondernemers families. En samen hebben we ook verschillende 
bedrijven gehad. We hebben twee dochters die in Driebergen en Doorn wonen en een kleinzoon.  

Toen de kinderen klein waren woonden we vijf jaar in Emst, bij Apeldoorn. Daar hadden we een 
wegrestaurant in het voormalige tolhuis. Maar we wilden terug naar het midden van het land, waar 
onze familie en vrienden wonen. En we kochten een huis op het randje in Doorn, op de Boswijklaan. 
Mijn man is 26 jaar geleden overleden. Eén van onze dochters heeft i.v.m. MS zorg nodig, dat is voor 
mij als moeder normaal om te doen. En net als met mijn andere dochter doen we ook leuke dingen 
samen. Mijn kleinzoon woont hier op de hoek en die zie ik ook veel.  

Nu ben ik de 80 voorbij en ga ik nog graag mee als er iets leuks is van de Zonnebloem. Het was altijd 
gezellig om samen met Mien Hardeman, die zoveel voor de Zonnebloem heeft gedaan, de keuken te 
doen. Maar vanaf nu laat ik het vrijwilligerswerk aan anderen over.  

Ik geef de pen door aan Mia Breddels 

 


