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Activiteitencommissie afdeling Doorn
Aanmelden voor de activiteiten  : Christel Kers 06-10657097
dinsdag.tm donderdag 10.00—12.00 uur of per email activiteiten@zonnebloemdoorn.nl
Nieuwe deelnemers : Annetta Haan 06-23466835
Vervoer : Wim Schouten. 06-53971267

Voor de maanden januari, februari en maart 2026 staan de volgende activiteiten gepland:

Op 30 januari is er weer een geweldige klucht van toneelgroep BeZet uit Werkhoven, 'Bingo
op de camping’ De kosten zijn € 15.00 en dit is inclusief een kopje koffie of thee en een
drankje in de pauze.

De zaal is open vanaf 12.30 uur en de voorstelling begint om 13.30 uur en duurt incl. pauze 2,5-3 uur. U kunt
zich hiervoor echter niet meer aanmelden..
Voor vragen over het vervoer belt u met Wim Schouten, tel. 06-53971267

Op 19 februari hebben we weer een gezellig samenzijn in Ons Centrum. We gaan dan met
elkaar eten en hebben dan een Chinees Buffet. Nadat de magen gevuld zijn laten we de
hersenen kraken en doen we nog een quiz met elkaar.

Heeft u dieetwensen, vergeet u dit dan niet op te geven !

Tijdstip is van 12.00 uur- 14.30 uur

De kosten voor dit heerlijke buffet met een drankje zijn € 15,00

Opgeven voor 12 februari bij Christel op dinsdag tm donderdag van 10.00-12.00 uur, telefoon 06-10657097 of
per mail: activiteiten@zonnebloem.nl

Op 12 maart gaan we met de bus naar Paleis Soestdijk waar op dat moment de
tentoonstelling “de smaak van Soestdijk” te zien is.



Paleis Soestdijk opent deze winter haar deuren voor een grote tentoonstelling over de kunst van eten en gastvrijheid.
‘De Smaak van Soestdijk’ neemt bezoekers mee op een smaakvolle ontdekkingsreis vol culinaire tradities en
koninklijke tafelmomenten.

Van grote diners voor internationale gasten tot intieme familiediners: deze tentoonstelling werpt een originele blik op
de keuken als het kloppend hart van dit koninklijke familiehuis. Voor het eerst worden de historische keukens
opengesteld en krijgen bezoekers een inkijkje in hoe de Oranjes aten, kookten en genoten van goed gezelschap.

De tentoonstelling is samengesteld in samenwerking met de voormalige chefkok van koningin Juliana en prins
Bernhard.

Vertrek vanaf Ons Centrum om 12.30 uur, terug bij ons Centrum rond 17.00 uur

De kosten voor dit leuke uitje zijn € 17,50, incl. busreis, flesje water en krentenbol voor in de bus en een kopje
koffie of thee met wat lekkers in de Oranjerie bij Paleis Soestdijk.

Heeft u een museumjaarkaart wilt u dit dan doorgeven bij opgave.

Ook voor dit uitje moet u zich opgeven voér 12 februari bij Christel op dinsdag tm donderdag van 10.00-12.00
uur, telefoon 06-10657097 of per mail: activiteiten@zonnebloem.nl

Geeft u zich snel op, want VOL=VOL!

U kunt de kosten overmaken op rekeningnummer NL42RAB00395241901 tnv Zonnebloem afd. Doorn. Graag 2
weken voor aanvang van het uitje. Mocht u problemen hiermee hebben, neemt u dan contact op met Wim Schouten,
tel. 06-53971267, Renske Seldenrijk, tel. 06-53446032 of Christel Kers, tel. 06-10657097.

Heeft u zich opgegeven en kunt u onverwachts niet mee, helaas kunnen we uw geld niet restitueren na de
verstreken datum van opgeven.

Terugblik

Op donderdag 20 november hebben we genoten van een heerlijke stamppottenmaaltijd met
een geweldige bingo.



De bingo-middag is dit jaar uitgelopen op een hartverwarmend succes. Dankzij de vrijgevigheid van de
Doornse Ondernemers ging iedereen naar huis met twee cadeaus, en bleef de zaal gevuld met lachende
gezichten en enthousiaste winnaars.

Hoogtepunten van de middag waren zeker de mooie prijzen, die varieerden van sjaals, cadeaubonnen,
etensbonnen, muts, taart, zeep, fietstas, chocola, eieren, kaaspakket, voedselpakket, flessen drank, en nog te
veel om op te noemen.

Voorafgaand aan de bingo kon iedereen heerlijk smullen van de stamppottenmaaltijd met keuze uit hutspot
of zuurkool, gecombineerd met worst, hamlapje of een gehaktbal. De combinatie van lekker eten, spelplezier
en ontmoetingen maakten de middag tot een warme bijeenkomst voor jong en oud, voor deelnemer en
vrijwilliger. De Zonnebloem Doorn spreekt haar grote waardering uit voor de Doornse Ondernemers. Hun
betrokkenheid en vrijgevigheid hebben deze middag mogelijk gemaakt en laten zien hoe sterk onze
gemeenschap is wanneer we samen de schouders eronder zetten. Met volle magen, blije winnaars en een
zaal vol verbondenheid kijkt de Zonnebloem terug op een geslaagde activiteit. Dit smaakt naar meer mooie
ontmoetingen in Doorn.

Op 16 december ontmoetten we elkaar voor een gezellige kerstlunch bij Ons Centrum, |
Samen met zo’n veertig deelnemers genoten we eerst van een kop koffie en een heerlijke stukje taart,
waardoor meteen de toon werd gezet voor een warme en feestelijke bijeenkomst.

Daarna werd de lunch geopend met een frisse Waldorfsalade. Vervolgens kreeg iedereen een feestelijk
gevuld lunchbakje, met daarin twee broodjes, een kerststolletje, een mandarijn, een chocolaatje en natuurlijk
een kerstkransje. Het was duidelijk dat er met zorg en aandacht aan de samenstelling was gedacht, want de
bakjes vielen bij iedereen in de smaak.

Na de lunch nam Mariska het woord en las zij het verhaal De Engel van Godfried Bomans voor. Het was
een mooi en sfeervol moment dat perfect aansloot bij de tijd van het jaar en zichtbaar indruk maakte op de
aanwezigen.

Hierna hebben we nog gezellig wat gedronken met elkaar.

Het werd een middag vol warmte, gezelligheid en samenzijn — precies waar de Zonnebloem voor staat.

Op 5 januari 2026 zouden we elkaar ontmoeten bij Ons Centrum voor de jaarlijkse
Nieuwjaarsbijeenkomst, maar door de vele sneeuw en het groot aantal zieke mensen
hebben we deze bijeenkomst niet door laten gaan.

Lief en Leed

In de wandelgangen horen wij wel eens dat er iemand ziek is of in het ziekenhuis ligt, laat het Christel even
weten, zodat wij hier aandacht aan kunnen besteden. Een kaartje doet vaak al goed.

Ons is bekend dat Lena Nell in het ziekenhuis heeft gelegen maar nu weer terug is in Doornrijck. We hopen
dat we Lena snel weer kunnen ontmoeten bij de activiteiten van de Zonnebloem. Intussen wensen we haar het
allerbeste toe.

Nieuwe deelneemsters en vrijwilligster
Er hebben zich weer drie nieuwe deelnemers opgegeven:

Dhr. P. M. van Onna. De heer van Onna zal niet deelnemen aan de activiteiten maar wil wel graag door een
vrijwilligster of vrijwilliger van de Zonnebloem bezocht worden.

Mevrouw M. van Kuyen



Mevr. E. Deppe-Conen
Verhuisd:

Onze vrijwilligster Janneke Aalbertsen is verhuisd van Doorn naar Cothen. We hopen dat ze daar fijn woont met haar
man, zoon en schoonzoon.

In de komende nieuwsbrieven gaan de vrijwilligers zich allemaal even aan u voorstellen.
Dan weet u wie wij zijn.

Ik ben Loes Vosmeer, Linda vroeg mij om me voor te stellen als vrijwilliger. Ik ben er in 2010 ingerold, toen ging ik mee
om te rijden voor mijn schoonmoeder. Zij is ook lang vrijwilliger geweest. En nu wordt ik dus gevraagd om iets over
mezelf te vertellen.

Ik ben opgegroeid tussen Maarssen en Breukelen, mijn ouders hadden Geesberge, het restaurant aan het Zandpad
in Maarssen, waar we met de boottocht op Vecht langs kwamen. Mijn man heb ik leren kennen toen ik 15 was. Hij
kwam met een neef mee naar een feestje van mijn oudere zus, hij was 17. We komen allebei uit ondernemers
families. En samen hebben we ook verschillende bedrijven gehad. We hebben twee dochters die in Driebergen en
Doorn wonen en een kleinzoon.

Toen de kinderen klein waren woonden we vijf jaar in Emst, bij Apeldoorn. Daar hadden we een wegrestaurant in het
voormalige tolhuis. Maar we wilden terug naar het midden van het land, waar onze familie en vrienden wonen. En we
kochten een huis op het randje in Doorn, op de Boswijklaan. Mijn man is 26 jaar geleden overleden. Eén van onze
dochters heeft i.v.m. MS zorg nodig, dat is voor mij als moeder normaal om te doen. En net als met mijn andere
dochter doen we ook leuke dingen samen. Mijn kleinzoon woont hier op de hoek en die zie ik ook veel.

Nu ben ik de 80 voorbij en ga ik nog graag mee als er iets leuks is van de Zonnebloem. Het was altijd gezellig om
samen met Mien Hardeman, die zoveel voor de Zonnebloem heeft gedaan, de keuken te doen. Maar vanaf nu laat ik
het vrijwilligerswerk aan anderen over.

Ik geef de pen door aan Mia Breddels



