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Activiteitencommissie afdeling Doorn 

Aanmelden voor de activiteiten      :  Christel Kers           06-10657097                                                                         
dinsdag.tm donderdag 10.00–12.00 uur  of per email  activiteiten@zonnebloemdoorn.nl 
Nieuwe deelnemers/vrijwilligers       : Annetta Haan    06-23466835 
Vervoer                                            : Wim Schouten.      06-53971267 

 
Voor de maanden april, mei en juni staan de volgende activiteiten gepland: 
 
Op 9 april hebben we weer een gezellig samenzijn in Ons Centrum.  

Na een lunch gaan we met elkaar een film kijken over Oud Doorn. Dit zal zeker heel wat stof aan 
herinneringen op doen waaien.  

Tijdstip is van 12.00-14.30 uur. 
De kosten van dit uitje zijn € 10,00. 
Opgeven vóór 29 maart bij Christel op dinsdag tot en met donderdag van 10.00-12.00 uur, 
telefoon 06-10657097 of per mail: activiteiten@zonnebloemdoorn.nl 

  
Heeft u dieetwensen, vergeet u dit dan niet op te geven ! 

 

Op 21 mei gaan we met de bus een cruise maken over het Veluwemeer en aan boord 
gebruiken we een koffietafel. 

Vanaf het Dolfinarium-eiland varen we langs de drijfwoningen en het Waterfront project. Als we 
dan de haven uit zijn, dan varen we over het aquaduct van de Knardijk naar het Veluwemeer. Op 
het Veluwemeer varen we door de industriehaven van Harderwijk. Via de opgespoten eilanden de 
Kluut en Krooneend varen we richting Elburg. Ter hoogte van camping- en bungalowpark 
Flevostrand varen we via de Harderbrug weer terug richting het Wolderwijd en Harderwijk. Tijdens 
de rondvaart vertelt de kapitein allerlei interessante details over de omgeving.  
De koffietafel wordt tijdens de rondvaart geserveerd. 

Tijdstip is van 11.30 -16.30 uur 
De kosten van dit uitje zijn slechts € 20,00 
Opgeven vóór 7 mei bij Christel op dinsdag tot en met donderdag van 10.00-12.00 uur, 
telefoon 06-10657097 of per mail: activiteiten@zonnebloemdoorn.nl 
 

We vertrekken vanaf het parkeerterrein bij Huis Doorn aan de Langbroekerweg. Aanwezig 
daar om 11.30 uur. 

Vol=Vol 



 
Op 18 juni zijn we weer te gast bij de familie Westeneng aan de Achterdijk in Bunnik. 
 
We gaan dan heerlijk kersen eten bij dit mooie fruitbedrijf. Hopelijk kunnen we weer aan de grote 
tafel onder de veranda zitten waar we kunnen genieten van een kopje koffie of thee met een 
heerlijk stukje gebak. De kers op de taart zijn natuurlijk de kersen die we kunnen proeven. 
 
Tijdstip is van 14.00-16.00 uur 
De kosten voor dit uitje zijn € 10,00 
Opgeven vóór 10 juni bij Christel op dinsdag tot en met donderdag van 10.00-12.00 uur, 
telefoon 06-10657097 of per mail: activiteiten@zonnebloemdoorn.nl 
 
     BETALEN!! 

We hebben een nieuw rekeningnummer: NL02RABO0169644774 
 

U kunt de kosten overmaken op rekeningnummer NL02RABO0169644774 tnv Zonnebloem 
afd. Doorn. Graag 2 weken voor aanvang van het uitje. Als het geld wordt overgemaakt 
graag vermelden over welke deelnemer het gaat die aan de activiteit deelneemt en afd. 
Doorn erbij vermelden. 

Mocht u problemen hiermee hebben, neemt u dan contact op met Wim Schouten, tel. 06-53971267, Renske 
Seldenrijk, tel. 06-53446032 of Christel Kers, tel. 06-10657097. 

Heeft u zich opgegeven en kunt u onverwachts niet mee, helaas kunnen we uw geld niet restitueren na de 
verstreken datum van opgeven. 

 
Terugblik 
 
    

  
Met een volle groep deelnemers en vrijwilligers reisden we op 30 januari af naar Werkhoven, waar 
in De Kersenpit een heus theater was ingericht. Toneelgroep Bezet bracht daar het vrolijke stuk 
“Bingo op de camping” ten tonele – een voorstelling die vanaf de eerste minuut zorgde voor 
herkenning, hilariteit en veel gelach. 



Het verhaal draait om Jos, die met grote tegenzin meegaat naar de camping. Voor hem is 
kamperen vooral “kramperen”, en dat laat hij iedereen weten. Hij moppert op werkelijk alles: de 
tent, de omgeving, de buren – en al helemaal op de vakantiegangers die doodleuk een cavia 
meenemen. Dat laatste krijgt nog een onverwacht staartje. Zoals het gezegde luidt: “Wat je zaait, 
zal je oogsten”… en Jos oogst meer dan hij had voorzien. 

Naast het toneelstuk zelf was ook de organisatie weer tot in de puntjes verzorgd. Vooraf genoten 
we van koffie of thee met een heerlijke bonbon, en in de pauze stond er voor iedereen een drankje 
naar keuze klaar. Verschillende deelnemers gingen bovendien met een mooi cadeau naar huis 
dankzij de lotenverkoop. 

Het werd een middag vol plezier, ontspanning en gezelligheid. Een uitje waar we met veel warmte 
op terugkijken. 

 

Op 19 februari kwamen we samen in Ons Centrum van de Martinuskerk voor een smakelijke en 
vooral gezellige middag. Het zaaltje was met zo’n veertig aanwezigen goed gevuld, wat meteen 
zorgde voor een warme en levendige sfeer. 

De aanwezigen konden genieten van een uitgebreide Chinese maaltijd met keuze uit onder meer 
nasi, bami, babi pangang, foeyonghai en saté. Bij het eten hoorde natuurlijk een lekker drankje, 
waar gretig gebruik van werd gemaakt. 

Na de maaltijd bleef het nog lang gezellig. Onder het genot van een drankje werd een uitdagende 
hersenkraker gespeeld, waarbij in één zin allerlei plaatsnamen verstopt zaten. Dat zorgde voor 
veel gelach, overleg en verrassende vondsten. 

Het was een geslaagde bijeenkomst waar iedereen met plezier op terugkijkt. 

 

Lief en Leed 

In de wandelgangen horen wij wel eens dat er iemand ziek is of in het ziekenhuis ligt, laat het 
Christel even weten, zodat wij hier aandacht aan kunnen besteden. Een kaartje doet vaak al goed. 

Op 19 februari mochten we Nel Stam weer verwelkomen, die lange tijd niet kon komen. 

Dhr. Muyris is gevallen en hij en zijn vrouw kunnen helaas voorlopig niet aan de activiteiten 
deelnemen. We wensen de heer Muyris een goed herstel toe. 

 

Nieuwe vrijwilligster: 

We heten Kirsten Sigmond van harte welkom als nieuwe vrijwilligster van onze afdeling. 

 

In de komende nieuwsbrieven gaan de vrijwilligers zich allemaal even aan u voorstellen. 
Dan weet u wie wij zijn. 



      
Hier ben ik dan: Mia Breddels, bijna 54 jaar getrouwd met Harry Veltman. 
Harry woont inmiddels voor het elfde jaar in het Zonnehuis. 

Ik woon in Driebergen. Als het kan, grijpen wij gelegenheden buiten het Zonnehuis aan, om erop 
uit te trekken. Dat is wat Harry blij maakt, al zie je dat niet aan hem. Dat is de reden, dat ik sinds 
2019 bij de Zonnebloem ben beland. Mocht ik aldaar op een andere manier kunnen helpen, 
bijvoorbeeld als taxichauffeur of serveerster, dan doe ik dat graag. 

Ik ben opgegroeid in Amstelveen en schoolgegaan in Amsterdam. Op mijn oude basisschool in 
Amstelveen heb ik zes jaar lesgegeven. Na het behalen van mijn eerstegraads bevoegdheid 
handvaardigheid / kunstgeschiedenis heb ik 20 jaar lesgegeven op mijn oude middelbare school in 
Amsterdam. Wij woonden toen in Kortenhoef. 
De laatste jaren van mijn Amsterdamse loopbaan woonden wij inmiddels in Driebergen met onze 
drie zonen vanwege het werk van Harry. 
Daar werd ik gevraagd om les te komen geven op het Revius Lyceum in Doorn. Een aantal jaren 
heb ik zowel in Amsterdam als in Doorn gewerkt. Uiteindelijk ben ik volledig naar het Revius 
overgestapt. 

Toen heb ik voor het eerst succesvol gesolliciteerd naar een functie binnen de schoolleiding. Met 
veel plezier heb ik 43 jaar in het onderwijs gewerkt. Door mijn taken heb ik toentertijd de latere 
gemeente Utrechtse Heuvelrug goed leren kennen. Al wandelend en fietsend geniet ik van onze 
prachtige omgeving. 
Mijn hele leven heb ik ook nog tijd gehad om te sporten: skiën, tennissen en nu golfen. Daarnaast 
bezoek ik regelmatig musea en ben ik lid van een lees- en theaterclubje. 
De drie zonen maken het goed en hebben gezorgd voor negen kleinkinderen. Jullie snappen, dat 
ik mij niet verveel. Ik geniet elke dag en hoop nog lange tijd gezond te blijven, want dat is het 
belangrijkste! 

En als ik Harry even alleen kan laten, hoop ik iets te kunnen betekenen voor jullie. Tijdens diverse 
autoritjes en uitjes had ik leuke gesprekken met de mede-passagiers. 

Geniet allen van de Zonnebloem. Ik heb bewondering voor de andere vrijwilligers. 
Ik geef de pen door aan Marius Nell 

 

 


