
   
Hier ben ik dan: Mia Breddels, bijna 54 jaar getrouwd met Harry Veltman. 
Harry woont inmiddels voor het elfde jaar in het Zonnehuis. 

Ik woon in Driebergen. Als het kan, grijpen wij gelegenheden buiten het Zonnehuis aan, om erop 
uit te trekken. Dat is wat Harry blij maakt, al zie je dat niet aan hem. Dat is de reden, dat ik sinds 
2019 bij de Zonnebloem ben beland. Mocht ik aldaar op een andere manier kunnen helpen, 
bijvoorbeeld als taxichauffeur of serveerster, dan doe ik dat graag. 

Ik ben opgegroeid in Amstelveen en schoolgegaan in Amsterdam. Op mijn oude basisschool in 
Amstelveen heb ik zes jaar lesgegeven. Na het behalen van mijn eerstegraads bevoegdheid 
handvaardigheid / kunstgeschiedenis heb ik 20 jaar lesgegeven op mijn oude middelbare school in 
Amsterdam. Wij woonden toen in Kortenhoef. 
De laatste jaren van mijn Amsterdamse loopbaan woonden wij inmiddels in Driebergen met onze 
drie zonen vanwege het werk van Harry. 
Daar werd ik gevraagd om les te komen geven op het Revius Lyceum in Doorn. Een aantal jaren 
heb ik zowel in Amsterdam als in Doorn gewerkt. Uiteindelijk ben ik volledig naar het Revius 
overgestapt. 

Toen heb ik voor het eerst succesvol gesolliciteerd naar een functie binnen de schoolleiding. Met 
veel plezier heb ik 43 jaar in het onderwijs gewerkt. Door mijn taken heb ik toentertijd de latere 
gemeente Utrechtse Heuvelrug goed leren kennen. Al wandelend en fietsend geniet ik van onze 
prachtige omgeving. 
Mijn hele leven heb ik ook nog tijd gehad om te sporten: skiën, tennissen en nu golfen. Daarnaast 
bezoek ik regelmatig musea en ben ik lid van een lees- en theaterclubje. 
De drie zonen maken het goed en hebben gezorgd voor negen kleinkinderen. Jullie snappen, dat 
ik mij niet verveel. Ik geniet elke dag en hoop nog lange tijd gezond te blijven, want dat is het 
belangrijkste! 

En als ik Harry even alleen kan laten, hoop ik iets te kunnen betekenen voor jullie. Tijdens diverse 
autoritjes en uitjes had ik leuke gesprekken met de medepassagiers. 

Geniet allen van de Zonnebloem. Ik heb bewondering voor de andere vrijwilligers. 
Ik geef de pen door aan Marius Nell 

 

 


